
Je kan huilen en je gedachten sluiten, 
leeg zijn, of je kan doen zoals hij zou willen: 

glimlachen en met humor... gewoon doorgaan.

Aan het einde van zijn krachten gekomen, is rustig van ons heengegaan

RUDY DE COORDE
22.11.1947 - 24.04.2025

We nemen afscheid in stilte en met droefheid

Marie Thérèse (Trees) De Schrijver zijn echtgenote

Kris en Sarah   zijn zoon en schoondochter

Gert zijn zoon

Fleur en Renske zijn kleindochters

Een oprechte dank aan iedereen die ons gedurende vele jaren zorgend nabij waren
Suzy De Schryver, zijn huisarts
Dr. Fabienne Trullemans, hematoloog
Dr. Shane Hanon, pneumoloog, en het oncologisch team van het UZ Brussel
De thuisverpleging van Imens en het team van palliatieve eenheid Charon Aalst

Vrienden, familie, broeders en zusters: jullie medeleven was voor ons een grote steun.

Wij geven Rudy terug aan de aarde op de strooiweide van het crematorium van Aalst.

Kleine herinneringen, anekdotes en woorden van troost 
zijn welkom via www.coorevits-rosier.be/condoleren.

Geen bloemen, maar graag een gift 
voor VUB-UZB Paul De Knop Fonds 
voor immuuntherapie BE51 0013 6779 3562


