
Sterven doe je niet ineens, maar af en toe een beetje.
En alle beetjes die je stierf, ’t is vreemd maar die vergeet je.

Het is je dikwijls zelfs ontgaan, je zegt ik ben wat moe. 
Maar op een keer dan ben je aan je laatste beetje toe.

Toon Hermans

Dankbaar voor wie hij was 
en met begrip voor zijn zelfgekozen afscheid na een voltooid leven,

berichten wij u het overlijden van onze lieve man, vader en opa,

Otto Felix Chrispeels
Geboren te Kortenberg op 11 juni 1936 

en zachtjes ingeslapen te Tervuren op 7 december 2024.

Dit melden u

Marijke Chrispeels-Maas    zijn echtgenote

Marleen en Pim Vandenbergh-Chrispeels   
Freek en Patricia Chrispeels-Raecke zijn kinderen

Laura Vandenbergh en Tom De Houwer  zijn kleinkinderen

Erna Colebrook (UK)     
Maarten en Janet Chrispeels-Hageman (USA)
Erik en Monique Chrispeels-Sieber (CH) zijn broers en zussen

De dankdienst, geleid door Ds. Judith Van Vooren, zal plaatshebben in 
de Kapel Zavelenborre, Frans Verbeekstraat 158 te Overijse 

op zaterdag 14 december 2024 om 11 uur.
De crematie zal later doorgaan, 

waarna de urne een plaats krijgt binnen de geborgenheid van zijn familie.

U kan de dienst live volgen via www.otto-chrispeels.coorevits-rosier.be 

Liever geen bloemen, maar wel een gift voor het project ‘Ik help een kind’ van Protestantse Solidariteit 
op rekeningnummer BE38 3104 9936 4372, met vermelding ‘in herinnering aan Otto Chrispeels’.


